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7 Geloofwaardig de dienst leiden:
vaardigheden voor de
samenkomst

In veel gemeenten wordt de samenkomst geopend en afgesloten door
een oudste van dienst. In andere gemeenten kiest men liever voor een
dienstleider of gastheer/gastvrouw die dit goed kan. Tijdens het schrij-
ven van dit hoofdstuk plaatste ik hierover een stelling op Facebook. Als
reactie daarop vond de meerderheid dat iemand met talent de dienst
moet leiden. Of hij nu oudste is of niet. Er kwamen ook reacties als: ‘De
dienst hoeft toch geen show te worden?’ of: ‘Het is juist mooi als oudsten
zichtbaar zijn!” Misschien voel jij je als een vis in het water als oudste
van dienst. Dan zal dit hoofdstuk vooral herkenning oproepen. Mis-
schien zie je jezelf wel als een geestelijk leider, maar ligt deze taak jou
niet zo. Daarom een aantal tips in dit hoofdstuk om je te ontwikkelen in
je rol als oudste van dienst. De meeste tips gaan over de zondagse
samenkomst, maar zijn ook toepasbaar op andere momenten.

Bid om de leiding van de heilige Geest
Laten we bij het begin beginnen... Op het rooster staat aangegeven dat
jij oudste van dienst bent. Ik vermoed dat je je voorbereiding start met
het bidden om de leiding van de heilige Geest. Daar zou je het bij kun-
nen laten, dat klinkt heel geestelijk. En ik onderstreep ook graag dat
bidden om zijn leiding belangrijk is. Bid dat Hij door jou heen werkt en
je rust geeft. Bid dat Hij verhoogd zal worden door de hele dienst heen.
Mensen die er een gewoonte van maken om te vertrouwen op de lei-
ding van de Geest zonder zich voor te bereiden zijn misschien wel lui. De
Geest compenseert geen luiheid. Je hoorders hebben er recht op dat je je
fatsoenlijk voorbereidt. Het andere uiterste is dat je alles dichttimmert.
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Laten we daarom bidden alsof alles van Hem athangt en de dienst voor-
bereiden alsof het helemaal van ons athangt.

Als het de gewoonte is dat mensen spontaan naar voren komen om
een inbreng te hebben, kun je dat niet voorbereiden. In dit hoofdstuk
lees je een aantal tips die voornamelijk te maken hebben met wat je wél
kunt voorbereiden. Sowieso zijn er altijd op het laatste moment nog
andere accenten te leggen en kun je inspelen op de aanwezige sfeer.
Misschien vraag je je af of die keuzes dan te maken hebben met mensen-
kennis, spreekervaring of de leiding van de Heer, maar het lijkt me ont-
spannen om niet strak onderscheid te maken tussen jouw inbreng en de
leiding van de heilige Geest. Onze gedachten zijn die van Christus, zegt
Paulus (1 Kor. 2:16). Doordat de Geest van God in ons woont en Chris-
tus in ons leeft (vgl. Rom. 8:9 en 10), kan zijn denken ons denken wor-
den. Het wordt dan opeens minder relevant om je af te vragen welke
gedachte van jezelf en welke gedachte van God was. Als je zegen ervaart
in jouw rol als oudste, mag je bedenken dat je met alles wat je bent en
alles wat je hebt Gods medewerker mag zijn (1 Kor. 3:9). Geniet ervan!
En ontspan...

Toch is dat niet altijd eenvoudig. Er zijn allerlei redenen waardoor je
gestrest kunt zijn. Omdat je bang bent dat dit niet je ding is. Omdat je
bang bent om beoordeeld te worden of kritiek te krijgen. Als je van tevo-
ren steeds gedachten in je hoofd hebt als: Tk moéet dit goed doen, Tk
moet wel ontspannen overkomen’ of: Tk hoop dat ik geen black-out
krijg’ word je vanzelf gestrest. Je bent hierdoor veel te veel met jezelf
bezig. Grote kans dat je de spanning in je lijf gaat voelen.

Je wordt minder gespannen als je de focus bij jezelf vandaan haalt en
je je — op de goede manier - op je publiek richt. Bid voor open oren,
open ogen en open harten zodat de boodschap van God mensen zal
bemoedigen en aanmoedigen. Bedenk een zin die jou helpt.

Een voorbeeld van Jos Douma, predikant Plantagekerk Zwolle en
docent christelijke spiritualiteit aan de Evangelische Theologische
Faculteit Leuven:

‘Prent jezelf voortdurend in: “Ik ben Gods geliefde kind en mijn
identiteit is niet athankelijk van wat mensen van mij vinden” Noteer
boven aan je notitieblaadjes: “Sta in Christus!” Kijk naar de mensen
voor je en geloof dat hun diepste verlangen is om God te kennen en te
ervaren’ (www.geloofwaardigspreken.nl/josdouma).
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Weet wat je wilt vertellen

Als spreker kom ik in allerlei gemeenten. Soms heb ik (e-mail)contact
met degene die de administratie verzorgt of met de zangleider of met de
oudste van dienst. Ik vind het zelf altijd fijn om vlak voor de samen-
komst nog even af te stemmen met de oudste van dienst. Zeker als ik een
bijzondere oproep doe. Of ik vraag aan hem of hij me kan introduceren,
zodat ik dat zelf niet hoef te doen. Ik raad je aan om dat altijd even met
de spreker af te stemmen. Omdat jij als oudste van dienst eindverant-
woordelijk bent voor de samenkomst, ga ik ervan uit dat je het totaal-
plaatje van de samenkomst kent. Voor deze praktische voorbereidingen
verwijs ik je naar de checklist aan het einde van dit hoofdstuk.

Als oudste van dienst ben je gastheer of gastvrouw en heb je een
belangrijke functie. Namens God mag je de bezoekers welkom heten.
Niet alleen de preek, het zingen en het bidden zijn belangrijk. Ook in je
mededelingen heb je een kans om iets positiefs uit te stralen. Om ver-
wachting te wekken.

‘Van harte welkom in gemeente De Rots. Voorganger van deze samen-
komst is de heer De Bruin. We zijn blij dat hij bereid is gevonden om ook
vanmorgen het woord te bedienen. Wat is het een voorrecht om... bla-
bla...

Tsja. Is er iets mis met bovenstaande? Niet echt. Het is allemaal waar.
Het is alleen niet echt meeslepend. Ik zie het als een gemiste kans als
bezoekers in de eerste minuten een saai beeld krijgen van een kerk-
dienst. Wil je je mededelingen op een boeiende manier vertellen? Doe je
voordeel met deze tips:

1. Vertel alleen mededelingen die je zelf boeiend vindt
Als je ze niet boeiend vindt, kun je kijken waardoor dat komt. Wat is
het verhaal achter een mededeling? Hopelijk word je daardoor
enthousiast, waardoor dat aanstekelijk werkt. Als je iemand anders
weet die ergens kort iets over kan vertellen: vraag die persoon om dat
onderdeel te doen.

2. Vertel alleen mededelingen die de aandacht verdienen van de hele
gemeente
De mededeling over bord en bestek meenemen kan bijvoorbeeld in
de WhatsAppgroep van de tieners.
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3. Gebruik de IKEA-methode voor een mededeling waar een actie bij
hoort
De letters staan voor:
Inspirerend intro
Krachtige kern
Erkenning (Verplaats je in je hoorders. Noem wat zij tegen jouw
mededeling zouden kunnen inbrengen en laat merken dat je dit
begrijpt.)
Activerende afsluiting

Een (ingekort) voorbeeld van een mededeling zou kunnen zijn:

Intro: Ik houd van lezen, maar ik kan niet ieder boek kopen dat ik
wil. Hoe gaaf zou het zijn als we een manier hebben waardoor we
onze boeken kunnen ruilen, zodat we kunnen groeien in geloof door
steeds weer nieuwe boeken te lezen.

Kern: Achter in de kerk staat een kast. Hier zet iedereen die dat wil
boeken neer. Het gaat om boeken die een link hebben met het dage-
lijks leven als christen. Iedereen kan hierdoor boeken ruilen.
Erkenning: Misschien vraag je je af of je je boek terugkrijgt. Dat snap
ik. Dat zou ik ook vervelend vinden als dat niet het geval zou zijn.
Daar hebben we dus aan gedacht. (Je legt uit hoe het werkt.)

Actie: Vanaf volgende week kun je je boeken inleveren. Geef uitleg
over wie, wat, waar, wanneer en hoe. Bijvoorbeeld: Volgende week
kun je bij Carlos je boeken inleveren. Hij staat achter in de kerk,
rechts naast de paarse tafel. Carlos legt het volgende week verder uit.

4. Leg uit wat de achterliggende reden is van een mededeling
Zie bovenstaand voorbeeld. Vaak zijn er meerdere redenen: geld
besparen, meer boeken lezen, groeien in geloof, verbondenheid door
te delen.

5. Houd er altijd rekening mee dat er gasten zijn
Een voorbeeld: de kleutergroep heet in jullie gemeente ‘de hondjes.
Het klinkt dan best een beetje vreemd als er wordt gezegd dat de
hondjes naar hun eigen samenkomst kunnen gaan...

6. Communiceer altijd positief
Positief gecommuniceerde mededelingen komen heel anders over.
Het verschil blijkt uit de volgende zinnen:
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‘Als je zo koffiedrinkt: Ga dan niet allemaal bij je eigen vrienden en
bekenden staan. Dat is niet leuk voor gasten’

‘Als je zo koffiedrinkt: Wil je om je heen kijken of er gasten zijn die
het leuk vinden dat je een praatje met hen maakt?’

Negatieve opmerkingen komen vaker belerend over. Positieve
opmerkingen zetten eerder in beweging, stimuleren en wakkeren
een verlangen aan.

Weet hoe je het wilt vertellen

Hierboven gaf ik je een paar tips over wat je vertelt. De manier waarop
je je boodschap onder de aandacht brengt maakt ook uit. Wil je dat op
een pakkende wijze doen? Maak dan werk van deze tips:

1. Maak contact
Joanne is oudste van dienst, loopt het podium op, begint meteen te
praten, legt ondertussen haar spullen neer, neemt een slok water,
doet haar horloge af en herschikt haar spullen. De eerste indruk is
gemaakt: “Ze zal wel zenuwachtig zijn! Dat is ze zeker. Ze voelt haar
ademhaling omhooggaan. Ze loopt wat heen en weer om rustig te
worden. Het helpt niet. Ze wordt alleen maar onrustiger en haar
hoorders ook.

Bart is een echte onderzoeker. Op de laatste dag van een training van
Geloofwaardig Spreken houdt hij zijn preek. Inhoudelijk kan ik er
geen speld tussen krijgen. En toch mis ik iets. Ik vraag of Bart bereid
is tot een experiment. Even later staan we samen op de gang te over-
leggen. Vol verwachting luistert de groep naar de tweede versie. Wat
miste ik in de eerste versie? Op de momenten dat ik me herkende in
Barts verhaal, knikte ik. Sterker nog: de meeste mensen knikten.
Maar Bart zag dat niet. Hij keek vluchtig van de een naar de ander.
Dus adviseerde ik hem iemand net zolang aan te kijken tot er contact
was. Dat bleek tijdens de tweede versie bij elke zin te gebeuren!
Geknik. Een glimlach. Een glinstering in de ogen. Hij had opeens
contact. Oogcontact. We voelden ons gezien. Zijn boodschap kwam
driedubbel zo krachtig binnen.

Op het moment dat iemand komt oplopen en zijn mond nog niet
eens heeft opengedaan, zie je vaak al of iemand contact maakt of
niet. Een aantal tips om contact te maken en te houden.
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« Maak contact: Ga rustig staan en kijk mensen aan. Zodra je contact
hebt gemaakt, begin je te praten.

« Houd contact: Maak echt contact door te reageren op mensen. Laat
merken dat je hun signalen opvangt door te knikken of te benoe-
men wat je ziet. Vergeet alsjeblieft alle dwaze adviezen dat je men-
sen niet zou moeten aankijken. Dan heb je geen contact. Het heet
niet voor niets oogcontact!

o Zoek steun: Kijk of er mensen enthousiast zijn door wie je wordt
aangemoedigd. Neem hen als steunpunt om af en toe aan te kijken.
Let op dat je hen niet te veel of te lang aankijkt. Dat wordt irritant.

« Wissel af: Zorg dat je alle richtingen afwisselend evenveel aandacht
geeft. Wissel je blikrichting na een zin of een paar zinnen. Let erop
dat je oogcontact niet voorspelbaar is.

2. Lach
Uit allerlei onderzoeken van sociaal psychologen blijkt dat we men-
sen die lachen aardiger vinden. Natuurlijk hoef je geen nepsmile op
te zetten. Daar prikken veel mensen doorheen. En ik hoef vast niet te
zeggen dat je niet de hele tijd hoeft te lachen. Sterker nog: als je lacht
terwijl je iets verdrietigs vertelt, geloven mensen je niet. Hoe ont-
spannener je bent, hoe groter de kans dat je op een natuurlijke manier
lacht.

3. Laat jezelf zien
Mensen die op ons lijken, vinden we sympathieker. We beoordelen
anderen op grond van overeenkomsten met onszelf. Zorg daarom
dat mensen zich herkennen in wat je vertelt. In de voorbeelden die je
geeft. In dat wat je over jezelf vertelt. Als je laat zien dat jij niet per-
fect bent, haken mensen eerder aan.

4. Luister

Natuurlijk is het geen doel op zich dat mensen jou aardig, likeable,
vinden. En tegelijkertijd is het erg belangrijk. We laten ons namelijk
eerder leiden door iemand die we aardig vinden dan door iemand
die we niet zo graag mogen. Die likeability begint niet op het moment
dat jij oudste van dienst bent. Die begint op de momenten dat je laat
merken dat je luistert. Als oudste van dienst mag je laten merken dat
je weet wat er leeft.
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5. Wees je bewust van likeability en credibility

Je likeabilityfactor zorgt ervoor of iemand aan- of athaakt. Dat is ech-
ter niet het enige. Volgens sociaal psychologen word je beoordeeld
op aardigheid én deskundigheid. Als je deskundig wilt overkomen,
ga je stevig staan, neem je ruimte in en mag je langzame, grote geba-
ren maken en rustig praten. Je credibility, je geloofwaardigheid,
wordt onder meer afgemeten aan de laagte van je stem. Je likeability
aan de warmte van je stem. Durf stiltes te laten vallen. Het belang-
rijkst is uiteraard dat je weet waarover je praat.

In het voorgaande werd duidelijk hoe je op een strategische wijze je cre-
dibility- en likeabilityfactor kunt verhogen. Je zou daarmee in de valkuil
kunnen stappen om nogal bezig te zijn met jezelf. Paulus laat zien hoe je
die valkuil ontwijkt. Met volle vrijmoedigheid schrijft hij: ‘Dus volg mij
na, zoals ik Christus navolg’ (1 Kor. 11:1). Hij durft zichzelf als voor-
beeld neer te zetten, maar wel met de focus op Christus. Ten diepste
draait onze likeability niet om onszelf, maar om de mate waarin we op
Jezus lijken. Als oudste mag je Hem vertegenwoordigen. Niemand is zo
credible en likeable als Hij!®

Kort, maar krachtig

Als oudste van dienst hoef je niet te preken. Dat doet de spreker. Open
de dienst met gebed en bijvoorbeeld het lezen van een kort Bijbelge-
deelte. De meningen verschillen nogal over hoe lang een samenkomst
en een preek mag duren. Houd vooral rekening met wat jullie gewend
zijn. Het is handig om met de spreker af te stemmen hoeveel tijd hij
heeft om te spreken en hoe soepel hij wel of niet met die tijd kan omgaan.
Leg bijvoorbeeld uit waarom jullie een bepaalde tijd in gedachten heb-
ben. Vanwege het kinderwerk of de volgende dienst die weer op tijd
moet starten, et cetera.

Het prettigste seintje dat ik ooit van een oudste kreeg, was een sig-
naal met de zaklampfunctie van zijn smartphone. We spraken dit van
tevoren af. Ik was de enige die dit kon zien, waardoor er verder niemand
werd afgeleid.

Het is per gemeente natuurlijk verschillend hoe je de dienst afrondt.
Sommige oudsten vatten aan het einde de preek nog eens samen. Aan de

9 Bekijk op www.geloofwaardigspreken.nl/likeability mijn verhaal over hoe ik het
belang van likeability heb ontdekt.
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ene kant is dit mooi. Aan de andere kant is alles al door de spreker
gezegd. De kinderen komen alweer binnen en jouw woorden vervlie-
gen. Rond daarom kort, maar krachtig af door de zegen mee te geven.
Pas de zegen eventueel aan op de boodschap van de spreker.

Profiteer van feedback

Vaak vinden we feedback geven en ontvangen best moeilijk. We willen
liefdevol reageren en elkaar niet kwetsen. Als we onze feedback inslik-
ken, ontnemen we elkaar de mogelijkheid om van elkaar te leren. Ik
droom van kerken waar we elkaar complimenten en feedback geven,
zodat we kunnen groeien. Ik ben ervan overtuigd dat je als oudste hierin
een belangrijke voorbeeldrol kunt spelen.

Openstaan voor feedback begint met het opvangen van non-verbale
signalen. Soms vang je signalen op die om een reactie vragen. Je ziet
belgedeelte net hebt genoemd. Natuurlijk kun je stoicijns doorgaan. In
zon situatie is het handiger om te vragen of er iets niet helder is. Benoem
zulke dingen alleen als je vermoedt dat jouw opmerkingen een grotere
groep dienen. Als je bijvoorbeeld één persoon ziet gapen, kun je er beter
niets van zeggen.

Soms krijg je na afloop ongevraagd advies of feedback. Probeer dan
de standpunten van de ander te begrijpen. Zelfs als de ander op een heel
vervelende manier feedback geeft. In mijn boek Feedback in de kerk lees
je over het GEBAK-model om feedback te geven en te ontvangen. De
eerste letters van de woorden die hieronder cursief staan vormen het
woord gebak. De rest van deze paragraaf is een bewerking van een
gedeelte uit het boek.

o Vraag wat de aanleiding is van de feedback: Wat Gebeurde er?

o Wat was het Effect?

« Waar had je Behoefte aan?

o Vat het samen en check of je het goed begrepen hebt. Vertel even-
tueel jouw kant van het verhaal en probeer de Ander te begrijpen.

o Bepaal samen een Koers voor de toekomst.

Vraag om feedback
Om erachter te komen of je boodschap landt, werkt het over het alge-
meen goed om wat gerichte vragen te stellen, zoals:

« Hoe zou je mijn stijl als oudste van dienst omschrijven?
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« Heb je het idee dat ik inspeel op het totaalprogramma van de
samenkomst? Waardoor wel of niet?

Als je meer terugkoppeling wilt, helpt het om een aantal heel verschil-
lende mensen van tevoren te benaderen om een formulier in te vullen.
In mijn thuisgemeente hebben we geéxperimenteerd met het invullen
van formulieren. Op de website www.geloofwaardigspreken.nl tref je
een versie voor gastheren en -vrouwen aan (onder het kopje ‘Bij mijn
boeken).

Oefen!

Het is goed als we onszelf ontwikkelen. En laten we vooral niet vergeten
dat onze identiteit er niet van athangt. Prent jezelf zo nodig opnieuw in:
Tk ben Gods geliefde kind en mijn identiteit is niet athankelijk van wat
mensen van mijn preek vinden’

Ik bid dat God jouw en mijn bijdragen zegent. Streef ernaar om zo
goed mogelijk gehoor te geven aan je roeping, zodat de gemeente van
Christus wordt opgebouwd. Deze houding vinden we terug in Paulus’
instructie aan Timoteiis: ‘In afwachting van mijn komst moet je je toe-
leggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onder-
richt. (...) Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen
duidelijk wordt dat je vorderingen maakt’ (1 Tim. 4:13, 15). Zowel Jezus
als zijn gemeente is iedere inspanning meer dan waard!

Jezelf terugkijken

Ik hoor van veel mensen dat ze het spannend vinden om zichzelf op
video terug te kijken. Dat snap ik en dat vind ik bij mezelf ook. Ik zie
opeens dingen terug waar ik me helemaal niet van bewust ben. Juist
daarom raad ik het je aan. Zodat je weet hoe je overkomt en daarvan
kunt leren. Bedenk voor jezelf waar je de volgende keer in wilt groeien
en oefen het - zo mogelijk - voor de spiegel.

Reflectievragen

1. Kies ik ervoor om als oudste van dienst zichtbaar te zijn of zet ik
liever mensen in die hier talent voor hebben? Waarom?

2. Hoe kan ik feedback geven en/of feedback vragen aan gemeente-
leden?

3. Hoe ga ik om met het verzoek van mensen die op het laatste moment
een mededeling willen doorgeven?
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4. Hoe ga ik om met onderdelen van de dienst die ik niet kan voorbe-
reiden? (Denk aan mensen die naar voren komen om een getuigenis
te geven, et cetera.)

Bespreek deze vragen vooral ook met de andere leiders in je gemeente!

Checklist

De voorbereiding

« Heb ik voor de gemeenteleden gebeden?

« Zie ik uit naar de leiding van de Geest?

» Heb ik helder welke mededelingen ik moet doen?

« Heb ik opgezocht wie de spreker is zodat ik hem - zo nodig -
kan introduceren?

« Heb ik contact gehad met de spreker en/of de zangleider om
alle facetten op elkaar af te stemmen?

» Hebben we afgesproken wie - zo nodig - bidt naar aanleiding
van de actualiteit?

« Heb ik de opening en de mededelingen geoefend?

Voor de samenkomst

o Ben ik er ruim op tijd om de zangleider te groeten en de spreker
welkom te heten?

« Hebben we afgesproken wanneer en met wie we bidden voor de
samenkomst?

Na de samenkomst
o Heb ik alle betrokkenen bedankt?




